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Pasen in de Vredebergkerk, zondag 20 april 2025. Thema: In de tuin – het leven wint. 
Voorganger: Irene Pluim, muziek: Jeroen vd Vinne, Bernadine Kok-Snijder, Jurre, Fenne en Joep 
Zanggroep: Maartje, Greet, Jannie, Catelijne, Willem, Henk, Gerard 

 

Lied: Dit is een morgen als ooit de eerste! (LB 216)  

(de kinderen die willen meelopen met het Licht, mogen alvast naar de hal lopen) 

 

We gaan staan: Intocht van het Paaslicht  

 

Lied: Christus is waarlijk verrezen (Taizé) zanggroep en allen  

 
 

Als de kaarsen geplaatst zijn:  

 

Voorganger:  Niets kan ons scheiden van de liefde van de Eeuwige 

                        De Heer is waarlijk opgestaan! 

Allen:             Christus is waarlijk opgestaan! 

 

Voorganger:  De Heer is waarlijk opgestaan.  

Allen:              Halleluja! 

 

Welkom  

De tafelkaarsen worden aangestoken 

 

Lied: Licht, ontloken aan het donker  

(LB 600: 1. Zanggroep 2. Allen 3. Vrouwen 4. Mannen 5. Allen) 

 

Bemoediging en groet 

We gaan weer zitten 

Inleiding-  Pasen in elf woorden 

Gebed met gezongen kyrië (LB 301k, 2x gezongen, 1: torenzaal kant / 2: fietsenstalling kant) 
en daarna: Lied: Goedheid is sterker dan slechtheid (Iona 1, 17) 1x gezongen 
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Aandacht voor de kinderen: Project: In de tuin, het leven wint (met Fenne op de klarinet) 
Lied: Van donker naar licht..  
 
Refrein: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Couplet:  
 

 
 
 
 
 
 
 
Refrein: Van donker naar licht.. 
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Rood van de liefde, die mensen aan elkaar verbindt 
Die is oneindig groot en sterker dan de dood 
 
Refrein: Van donker naar licht.. 
 
Groen van de hoop, de muren vallen steen voor steen 
We zien elkaar weer staan, een nieuwe tijd breekt aan 
 
Refrein: van donker naar licht.. 
 
De kinderen gaan naar hun eigen ruimte 
 
Als de liefde niet bestond (Wende zingt Toon) 
Lezing van het Paasevangelie volgens Johannes (20, 1; 11-18)  (staande) 

 

Overweging 

Zanggroep: Licht, geluid, beweging, lied (Zangen van Zoeken en Zien, 725)  

Licht, geluid, beweging, lied,  

wit de glans van hergeboorte,  

goud de glans van eeuwigheid,  

die ons aanraakt en bekleedt,  

met dit wonder ongekend,  

diep geheim, dood en herleving 

 

Zie het leven om je heen,  

bloeiend staat daar geel de narcis,  

die haar kleurige trompet blaast,  

hoor je eigen hartenklop,  

die het levensritme meeslaat, 

diep geheim, dood en verrijzenis 

 

Dankbaarheid en groot geluk,  

zo te worden aangeraakt,  

zo nabij de eeuwigheid,  

deel en deelgenoot te zijn,  

van een nieuwe werklijkheid,  

diep geheim, dood en verrijzenis 

Collecten  
De kinderen komen terug in ons midden 
 
We gedenken 
Lied: Er is een land van louter licht (LB 753: 1.2.6) 
 
Gebeden met ruimte voor stilte  - Onze Vader 
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Lied: Ach lieve mens, leef! (Keiland)  zanggroep en allen  

 

 
 
 
Zegen 

 

 Lied: U zij de glorie (LB 634) met Jurre op de trombone  
 


